
Wijktafel Bijlmercentrum, 5 november 2019. 

Deze wijktafel hadden we Team Kim te gast. Team Kim is een initiatief van Kim van Laar, pedagoog 
en ervaringsdeskundige. 

Zij pleiten voor een andere aanpak van kindermishandeling. Een aanpak waar het niet enkel draait 
om slachtoffers en daders, maar vooral om de toekomst van het kind en vroegtijdige signalering. 

Waarom durven kinderen niet te praten over wat hen overkomt? Wat heeft een kind nodig die dit 
meemaakt? Het feit dat niemand ingrijpt of naar hun eigen mening vraagt, is voor veel 
kinderen/jongeren net zo pijnlijk als de mishandeling zelf. 

Team Kim geeft voorlichting. De voorlichtingsprojecten bestaan uit gastcolleges aan 
(zorg)professionals zoals politie, leerkrachten, GGD, jeugdbescherming, Veilig Thuis en 
aandachtsfunctionarissen. Deze voorlichting is gericht op: 

 Bewustwording over hoe het is om als kind dit mee te maken. 

 Wat voor signalen geeft een kind af dat mishandeld wordt? 

 Wat zou je kunnen doen in deze situatie, vooral in het belang van het kind? 

 Hoe ga je in gesprek met een kind? 

Team Kim bestaat uit een groep ervaringsdeskundigen (10 jongens/meisjes en van diverse culturele 
achtergrond) die zelf te maken hebben gehad met kindermishandeling in hun jeugd. 

De ervaringsdeskundigen van Team Kim weten als geen ander hoe het voelt om kindermishandeling 
mee te maken. Hun missie is de aanpak kindermishandeling in een andere vorm te gieten. Stichting 
Stop Kindermishandeling empowered de ervaringsdeskundigen. Zij zijn een rolmodel voor de 
samenleving.   
Zij laten zien dat je, ondanks een moeilijke en pijnlijke jeugd, op een positieve manier een 

waardevolle bijdrage kan leveren aan de aanpak kindermishandeling. 
Tijdens de wijktafel kregen we een gastles. We zagen een documentaire waarin 
ervaringsdeskundigen aan het woord waren. Een paar mensen deden mee met een klein “spelletje” 
waarin zichtbaar en voelbaar werd hoe het voelt om onder spanning te staan als je weet dat er iets 
gaat gebeuren, je weet alleen nog niet wanneer. Ook vertelde ervaringsdeskundige Nina haar 
verhaal. Zij is in haar jeugd door haar vader sexueel misbruikt .  

Het was een enerverende middag. Iedereen was geboeid en zeer onder de indruk. 

Er zijn  signalen die aangeven dat een kind misbruikt wordt.  

Psychosociaal: 

Negatief zelfbeeld / lichaamsbeeld 
Angstige of depressieve gevoelens 
Slechte (school)prestaties 
Concentratieproblemen 
Spijbelgedrag 
Isolerend gedrag 
(Seksueel) uitdagend en opstandig gedrag 
Agressie of juist een verregaande meegaandheid 
Stemmingswisselingen / hyperactiviteitNiet bij de leeftijd of ontwikkelingsniveau passende kennis over 
seksualiteit 
Overmatig zoeken naar lichamelijk contact 
Angst voor lichamelijk contact en schrikreacties bij aanrakingen 
Niet durven uitkleden 



Buitengewone angst voor bepaalde personen 
Aangeven dat hij/zij een geheim heeft en hij/zij weigert erover te praten 
Vertellen over seksueel misbruik of daar toespelingen op maken 
Verslavingsproblemen 
Zelfverwonding / suïcideneiging of poging 
Dissociatieve stoornissen 

Lichamelijk: 

Aanhoudende buik- of hoofdpijn 
Aanhoudende vermoeidheid 
Slaapproblemen 
Eetproblemen / snel toenemend over- of ondergewicht 

Als je signalen ziet of vermoeden hebt van misbruik, mishandeling of verwaarlozing doe daar dan iets 
mee. Dat is eigenlijk de grootste boodschap die uit het verhaal naar voren komt. Vraag erna, maar geef 
het kind ook de tijd die het nodig heeft om het te bespreken, sta open voor het verhaal en vertel het kind 
dat je wil helpen er iets aan te doen. Belangrijk dat je verteld dat je het samen wil doen, het kind op de 
hoogte houdt en niets achter de rug omdoet. Maak het bespreekbaar! Draai er niet omheen. Als je het 
bespreekbaar maakt met het kind of de jongere wees dan duidelijk in wat je echt vraagt. Het kind is nooit 
schuldig. Vertel dat. Het kind heeft het nooit zelf uitgelokt. Het is niet jouw schuld. Maak dat heel 
duidelijk. Een gesprek hoeft niet direct aan een bureautafel, kan ook tijdens een wandeling of potje 
voetbal. Maar vooral; wees betrouwbaar! Stap niet direct op hoge poten naar de ouders, bespreek je 
stappen met het kind! 

Je kunt ook advies vragen/melding maken bij Veilig Thuis. Als je hulpverlener bent, stel je dan op als 
mens, naast het kind. Leef mee. Steun het kind. Ga mee. Wees bereikbaar. Veel slachtoffers hebben erg 
veel te lijden onder de reacties van hun omgeving nadat zij het verteld hebben. Worden niet geloofd, of 
verstoten. Zorg dat jij betrouwbaar bent, ze hierin niet alleen laat. Let er op: Heel veel signalen komen pas 
als het kind het verteld heeft, inzicht krijgt dat het niet klopt wat er gebeurt, daarvoor zit het kind vaak in 
de overlevingsmodus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


